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In dit boek maken we kennis met een heleboel
boerderijdieren: de ezel, de veldmuis, het konijn, het
paard, … Een boekje met reliëf, fijn om te voelen, en
een suggestieve tekst: geen voorleeszinnen maar
woorden om jou als voorlezer te inspireren om er je
eigen verhaal bij te verzinnen.

Dit prachtige kartonboek voldoet aan alles om er een écht Boekstart-voorleesmomentje van te maken! Het
nodigt uit om samen met je kind op ontdekking te gaan, te voelen en te benoemen. Het bevat naast
zelfstandige naamwoorden (de ezel, de wortel, de manen, het gras, lange oren, de neusgaten, de staart,
de hoeven, de zadeltas) ook werkwoorden (balken, grazen), om je ook te stimuleren geluiden te maken en
bewegingen na te bootsen. Ook de beelden zijn rijk en ingenieus: de buiten- en binnenkant van de ezel
passen als een puzzel in elkaar, net zoals het nest met de jonge vogels, de wolk en het schaap, … Rijke
beelden en woorden die je op weg helpen om er verschillende verhalen bij te verzinnen, samen met je
kind.
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