
Spiegelspel!

Lucie Albon
Lannoo

Het lijkt wel een magisch toverboekje! Wanneer je de
spiegel,die aan een touwtje aan het boek bevestigd is,
in het midden van elke dubbele pagina legt dan spiegelt
het stukje tekening op de rechterpagina tot iets anders!
Benieuwd?

Laat je kindje bladeren in het boekje en bekijk de afbeeldingen: wat zie je? Een vis, een konijn, , een
beertje, … Neem dan het spiegeltje erbij en begin opnieuw. Plaats de spiegel in het midden en bekijk wat
er met de vis gebeurt. Die wordt een poes; een poes met twee ogen, twee oren en een neusje precies in
het midden. Maak je eigen variaties bij de tekeningen in dit boek bij dit versje uit Mijn eerste Van Dale:
Poes kijkt in de spiegel.
Wat ziet ze daar?
Poes ziet een poes.
Hé, dat is raar!
Neem een blad tekenpapier en waterverf. Vouw het blad in twee en laat je kindje de ene helft vol
schilderen. Plooi het blad toe zodat het geschilderde gedeelte een afdruk maakt op de andere kant. Welk
figuurtje ontstaat er? Werk het eventueel af door er met een zwarte stift nog dingen aan toe te voegen. Ga
mee in de verbeelding van je kind en maak samen verhalen bij de tekeningen die zo ontstaan.
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand… Ga samen voor de spiegel staan en trek gekke bekken, of raak een
lichaamsdeel aan met het topje van je vinger en vraag je kindje dit ook te doen bij zichzelf. Benoem de
lichaamsdelen die je aanraakt.
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