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Mijn eerste seizoenenvoelboek

Delphine Chedru
Oogappel

In dit grote, zachte en kleurrijke stoffen boek met flapjes
en voelelementen maken we kennis met de vier
seizoenen. Elke dubbele bladzijde brengt een ander
seizoen in beeld.

Laat je baby zelf op ontdekking gaan door het boek open te vouwen op de speelmat of het in zijn handjes
te stoppen. Leg of zet je gezellig naast hem en observeer wat je baby doet met het boek. Benoem deze
handelingen, moedig aan en kijk ook waar je baby zijn aandacht op richt. Benoem waar hij naar kijkt en
breid je vertelling uit met liedjes en versjes. Ga speels in interactie, zorg voor aangename aanrakingen
zodat dit een moment wordt waar jullie allebei ten volle van genieten!

Op de eerste dubbele bladzijde staat de lente afgebeeld, met een groot wit konijn met zachte pluimstaart.
Maak van je hand een konijn en huppel zo over het lijfje van je baby. Kriebel je kindje met de pootjes of
lange oren van het konijn. Bij de zomer scheren zwaluwen door de lucht. Maak van je hand een zwaluw en
laat deze over je baby vliegen:

de zwaluw vliegt hoog, de zwaluw vliegt laag; de zwaluw vliegt snel, de zwaluw vliegt traag... en landt op
je ... (lichaamsdeel aanraken en benoemen).

Bij de herfst kan je het liedje ‘op een grote paddenstoel’ zingen en de beentjes van je baby vastpakken.
Bij de winter kan je een kiekeboe-spelletje spelen; eventueel met het versje van Kristien Dieltiens:
Aaiebaaie, koekevlaaie, aaiebaaie weg! Aaiebaaie, kinneke aaie, aaiebaaie weg!
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