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Het heeft gesneeuwd! Welke dieren hebben zich
verstopt en welke pootafdrukken laten ze achter? Van
wie is die staart of dat grappige achterwerk? En wie
kruipt er door de schoorsteen? Een boekje op rijm met
flapjes!

Speel- en voorleestips
Een winters kartonboekje om samen met je peuter te ontdekken. Laat je kindje op eigen tempo de
bladzijdes omslaan en lees de tekst voor zonder te verklappen om wie het gaat. Laat je peuter eerst raden:
kijk goed naar het spoor, welk stukje zie je al? Omschrijf wat je ziet en laat je peuter dan zelf het flapje
openen: juist geraden? Vraag en vertel ook wat het muisje doet op elke bladzijde en verrijk zo het
voorlezen.  
Heeft het gesneeuwd? Ga dan zelf op zoek naar sporen en maak je eigen sporen: hoeveel keer past de
voet van je peuter in jouw voetspoor? Maak een patroon van sporen! En natuurlijk kan een sneeuwman
ook niet ontbreken. Geen sneeuw? Dan kan je sporen maken met vingerverf! Met je vingers, voeten of een
wattenstaafje op een blaadje papier, of op het vensterraam! 
Bij de pinguïn past dit vingerversje van juf Bianca. Open je hand en plooi telkens één vinger naar binnen bij
het opzeggen van dit versje: 

Vijf kleine pinguïns waggelen in het rond 
De eerste zegt: ik duik in ’t water 
want zwemmen is gezond! 
De tweede zegt: ik heb honger 
ik zoek naar een vis. 
De derde wijst: daar zwemt er één, 
als ik me niet vergis. 
De vierde zegt: als iedereen gaat zwemmen 
duik ik er ook maar in. 
De vijfde bibbert: ik niet hoor, brrrr 
het water is te koud naar mijn zin! 

Geef je peuter een warme knuffel als mooie afsluiter voor dit versje… 


