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“Ga je mij kietelen?”, vraagt elk dier in dit boek. Als je
het flapje optilt, zie je de reactie van het dier: de poes
gaat ervan spinnen, de eekhoorn loopt snel weg, de
neushoorn voelt er niks van. En de leeuw?

Dit heerlijk kleurrijke kartonboek nodigt uit tot interactie. Interactie met de dieren in het boek maar ook
met elkaar…
Elk diertje in dit boek wil gekieteld worden: ga samen met je peuter het diertje kietelen en kriebelen.
Benoem intussen waar je het diertje kietelt: aan de staart, zachtjes op de poten, tussen de oortjes,
voorzichtig op het neusje. Vraag dan om het flapje op te tillen, ontdek hoe het dier reageert.
Het laatste diertje – de muis – antwoordt dat hij jou gaat kietelen in plaats van zelf gekieteld te worden.
Een uitnodiging om elkaar te kietelen en kriebelen! Benoem ook waar je je kindje kriebelt: zo oefen je
speels het lichaamsbewustzijn en de woordenschat. En daar past dit gedicht van Stijn de Paepe bij:

Neus

Tien vingers en tien tenen.
duizend haren op mijn kop.
Twee lippen en twee billen
en het houdt nog lang niet op.

Twee armen en twee benen
en een voet aan ieder been.
Twee ogen en twee oren.
Maar mijn neus die is alleen.
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