Brochure ‘Peuters houden van boeken. Met boeken de wereld ontdekken.’

Op weg naar leesplezier.

Boeken helpen je kind wanneer het leert praten.

Peuters houden vooral van rijmpjes en verhalen met veel herhalingen, grapjes en
verrassingen.

Je staat ervan versteld hoeveel woorden je peuter leert via boeken. Want op straat lopen
geen leeuwen en apen rond, maar in boeken wel!

We wensen je veel (voor)leesplezier!

We horen graag wat je van Boekstart vindt! Mail naar boekstart@iedereenleest.be.

Wat is dat?

Peuters zijn heel nieuwsgierig. Overal stoppen ze hun vingers in. Alles stoppen ze in hun
mond. En van alles willen ze weten wat het is. Jullie, mama en papa, wijzen de weg. Jullie
zijn de helden, want jullie weten alles. Niets is fijner dan samen met je peuter de alledaagse
wereld te ontdekken.

De taal van je kind ontwikkelt voortdurend. Zo help je je peuter:

Zeg wat je doet, ziet en voelt.

Benoem kleuren, getallen en vormen.

Ontdek boeken met je kind en praat over de prenten.
e Zing samen liedjes of zeg versjes op.

Flink zooooo!
Van brabbelen tot spreken is een hele weg. Het vraagt heel wat van peuters om te leren
praten. Je kan hen helpen oefenen. Kijk hoe trots ze zijn als je ‘flink zo’ zegt!

Goed om weten!

e Peuters kunnen nog niet praten, maar verstaan wel al veel.
e Tussen 0 en 5 jaar leren kinderen de meeste woorden.
¢ Mama en papa, broer en zus, oma en opa of de babysit zijn hun grote voorbeelden.

Je kind is baas van het boek.

Sommige kinderen zijn vlug met woorden. Bij andere kinderen duurt het wat langer voor ze
écht praten. Jij weet als geen ander wat je kind wil en bedoelt. Volg bij het voorlezen het
tempo van je kind. Ga niet te snel, want dan haakt het af. Ga niet te traag, want dan verveelt
het zich.

Misschien wil je kind steeds hetzelfde boek lezen? Ook dat is prima!

Zoveel boeken, zoveel om over te praten.

Boeken lezen met je kind is veel meer dan voorlezen alleen. Je kan dingen aanwijzen in een
boek en vertellen of tonen hoe ze in de echte wereld zijn. Zoek samen voorwerpen of dieren
op de prenten. Doe geluiden en bewegingen na. Je kind doet zeker en vast mee!

Dat ken ik!

ledereen in huis heeft wel iets met lezen en woorden. Is het niet in de vorm van een
leesboek, dan wel met een krant, een kookboek of een kleurboek. Dat werkt aanstekelijk!
Ook je peuter hoort er graag bij en zal al gauw zijn eigen boekje willen.

Niet alleen boeken geven aanleiding tot verhalen. Cijfers en letters of prenten en foto’s vind
je overal. Van de melkfles tot de koekjesdoos. Van een tijdschrift tot een kaartje of een
spelletje. Wijs ze aan, benoem ze en praat er samen over.



leder zijn verhaal.

Mama vertelt altijd spannende verhalen. Opa en oma houden van sprookjes over prinsen en
prinsessen. Broer speelt graag de boze wolf. Papa verzint bij elke prent een grappig verhaal
en de babysit kent wel duizend versjes! ledereen kan (voor)lezen.

Peuters houden van boeken over alledaagse situaties die ze herkennen, zoals verhalen over
in bad gaan of zich aankleden. Grappige boeken vol verrassingen doen het ook erg goed. Of
verhalen op rijm met veel herhaling.

Tips vind je op www.boekstart.be en www.boekenzoeker.be.

Een dag vol verhaaltjes.

Een hele dag lang zorgen verhalen, liedjes en versjes voor plezier. Niet alleen voor het
slapengaan, maar ook ’s ochtends vroeg bij het wakker worden, ’s middags na de fruitpap en
’'s avonds knus tussen broer en zus op de sofa. Heeft je kind even geen zin of is het moe?
Ook goed! Dan is het verhaal voor een andere keer.

Kinderen zijn snel afgeleid. Radio, tv of een rinkelende gsm op de achtergrond bederven de
pret van een boek.

Je eigen taal.
Lees voor in je eigen taal. De taal waarin je voelt en denkt en die je het best kent. Voorlezen
is praten met je kind, vragen stellen, lachen en zingen ... in welke taal dan ook.

o Als je tijd maakt om samen te lezen, leert je kind al vroeg boeken kennen. Zo is de
kans groter dat hij zelf ook van boeken gaat houden.
o Boeken, liedjes en versjes zorgen voor een betere start op school.

Een paradijs vol kinderboeken.

Met je peuter naar de bibliotheek gaan is een avontuur op zich. Zelfs voor de allerjongsten
zijn er boekjes in de bib! En dat hoeft niets te kosten. In de bibliotheek kunnen alle kinderen
gratis boeken lenen.

[Aanvulling: Luisterpuntbibliotheek is de openbare bibliotheek voor kinderen (en
volwassenen) met een leesbeperking. Je vindt er braille- en luisterboeken, ze staan in een
online catalogus, https://daisybraille.bibliotheek.be. www.luisterpuntbibliotheek.be.]

Doe eens een boek cadeau!
Peuters houden ervan ook eigen boeken te hebben. Je koopt ze bij de boekhandel.

Achterflap:

Wat je vroeg leert, leer je voor het leven!

ledereen Leest werkt aan een positief en warm leesklimaat en wil zoveel mogelijk mensen
het plezier en het belang van lezen laten ontdekken en beleven

In de bibliotheek in je buurt vind je een ruim aanbod aan boeken voor de allerkleinsten. Op
www.bibliotheek.be vind je alle adressen en openingsuren en op www.boekenzoeker.be
ontdek je leuke prentenboeken en voorleesboeken voor de allerkleinsten.

Aanvulling: Bij de boeken op boekenzoeker.be wordt de Daisy-luisterversie bij het boek
vermeld. Je kan ook een klein stukje beluisteren. En op https://daisybraille.bibliotheek.be
vind je alle luister- en brailleboeken van Lusterpuntbibliotheek, ook voor jonge kinderen.

Kijk op www.boekstart.be voor meer informatie



