Een liedjesboek ‘Daar zat een aapje op een stokje en andere dierenliedjes van hier en
elders.’

Dit een boek met acht liedjes over dieren, in verschillende talen. De tekst staat in het boek,
maar op de achterflap staat een QR-code die je kan scannen om samen naar de liedjes te
luisteren (wachtwoord: hoeramuziek).

“Luister samen met je kind naar de muziek en beweeg mee met elk dier. Een boek om lekker
gek mee te doen of om gewoon samen rustig van te genieten.” (tekst op de achterflap)

e Het Nederlandstalige liedje is ‘Daar zat een aapje op een stokje.” Op de prent staat in
het groot het woord ‘zwiep’. Een aap slingert aan de letters. ‘Kan jij dat ook?’

o Het Engelstalige liedje gaat over een konijn. Op de prent staat in het groot het woord
‘beng’. Een konijn springt op en neer, op en boven het woord ‘beng’. Kan jij dat ook?
Een ander konijn slaat op een trommel.

o Het liedje in het Arabisch gaat over een kip met kuikentjes. Het kuiken kan heel hoog
piepen. (Kan jij dat ook?) Op de prent staan een kip en drie kuikens, waarvan eentje
uit de schaal breekt, en in het groot staat er het woord ‘ppieeeeeeep’.

¢ Het liedje in het Albanees gaat over een lammetje. Op de tekening staat een schaap
met drie lammetjes die mekkeren, en het woord ‘mé’. Kan jij dat ook?

e Het liedjes in het Spaans gaat over een kalkoen. Op de tekening dansen twee
kalkoenen op hun tenen ‘Kan jij dat ook?’ en er staat in het groot het woord ‘Olé’!
Ergens piept er een muisje uit een tasje.

o Het Turkse liedje gaat over een raaf. De raaf vliegt een rondje ‘Kan jij dat 0ok?’ In het
groot staat er het woord ‘zoef’.

o Het liedje in Dari gaat over een kat. De kat zwaait met haar poot ‘Kan jij dat ook?’ Op
de tekening staan katten, een vogel en het woord ‘miauw!

o Het liedje in het Roemeens gaat over een slak. De slak schuift op haar buik ‘Kan jij
dat ook? Niet minder dan acht slakken, met allemaal verschillende huisjes, schuiven
langs en op de letters van het woord ‘sluip’.

e Op de achterflap staat een kat die zwaait met haar poot ‘Kan jij dat ook?’

En het woord ‘dag’!



